
 

 

9Ǌ ǿƻǊŘǘ ǾŜǊǎŎƘƛƭƭŜƴŘ ƎŜŘŀŎƘǘ ƻǾŜǊ ǿƛŜ ŘŜ ŘŀŘŜǊǎ ȊƛƧƴΦ 5ŀŀǊƻǾŜǊ ƭŀǘŜǊ ƳŜŜǊΦ 5ǳƛŘŜƭƛƧƪ ƛǎ ǿŜƭ Řŀǘ ŘŜ ΨŘŜǎƪǳƴŘƛƎŜƴΩ ƘŜǘ ƴƛŜǘ 

met elkaar eens zijn. Bij sommigen mist er nl 1 persoon. De man die de artefacten in de bodem zou hebben gestopt of had 

rondgestrooid. Die wordt dan ook de onbekende derde genoemd. Waterbolk wist wel wie het was. Stapert, Frans De Vries 

en Niekus wisten het niet. Leo Verhart ziet Vermaning als de enige dader. Hij is tenminste duidelijk. (KG, bestuurslid APAN). 



EEN LEVEN EN EEN MISSTAP ht олу t!DLb!Ω{ 

 

ZOU HIJ HET GEVONDEN HEBBEN? 



DE APAN DENKT VAN NIET  

 Vermaning met Waterbolk in betere tijden, 

vlak voor de desastreuze clash tussen prof.dr. Waterbolk en prof.dr. François Bordes op het Unesco-congres in 

1969 in Parijs. Zie verderop voor de link naar het artikel daarover.  

ENKELE OVERDENKINGEN  

Waterbolk was in zijn eigen wereldje een dwaalgast geworden.  

Dacht en liep alle kanten op maar zou nooit de rust daarin vinden.  

Want alles wat hij had bedacht berustte op zijn eigen theorie en fantasie.  

En het vreemde is dat hij daarbinnen maar bleef twijfelen.  

Want kennelijk kon hij zich daarin zelf niet eens volgen en zelfs niet alles geloven  

wat hij bedacht had.   

Evert Ulrich, bestuurslid APAN 

 

Het is duidelijk dat Waterbolk met de zaak Waterbolk/Stapert opstond en ermee naar bed ging.  

Hij kan het niet achter zich laten. 
 
Govert van Noort, bestuurslid APAN 

 


